Kerstviering “BijOns” was in 2023 grandioos.

Op woensdag 20 december was het dan weer zo ver, de Kerstviering voor de
leden van de KBO, of wel BijOns. Al vroeg ging de zaal open, want vele oudjes
willen niet te laat komen om een goeie plek uit te zoeken. En daar hadden ze
dan ook gelijk in want de Kerstviering werd heel goed bezocht.

Bij binnenkomst kregen wij al een brief aangeboden met de Kerstliederen erop,
zodat wij mee konden zingen bij de opening van deze middag. De dienst werd
verzorgd door het Cecilia koor met gezangen, en muzikaal begeleid door Wim
en gedirigeerd door Anna Maria. Tussen de gezangen door werden er gedichten
voorgelezen door de mensen van het bestuur BijOns. Dit alles had een prachtig
verloop en men kon zien en horen dat er veel werk voor gedaan was om het
goed te doen slagen.

Na de dienst sprak de voorzitster van BijOns het openingswoord uit en heette
ons allemaal van harte welkom. Na deze mooie woorden werd ons koffie met
Kerstbrood aangeboden door het personeel van D’n Brak, dat ons natuurlijk
goed deed smaken. Daarna volgde het hoogtepunt van deze middag: het
optreden van het trio “Tis aalt Wa”. Zij werden door een bestuurslid van BijOns
aangekondigd. “Tis aalt Wa” bestaat uit drie dames, die mooie liedjes zongen
allemaal in het dialect. Een van de drie vertelde voortdurend korte mopjes
“tussen de liedjes in” en had steeds rake gezegdes, dit alles ook in dialect. Ik
denk dat er in de zaal, met de mensen uit de Hei, niemand moeite had deze taal
te verstaan. De dame die de moppen vertelde stak niet onder stoelen of banken
wat zij allemaal mee maakte met haar man Hannus, want die werd bij haar
sterke verhalen vaak vernoemd.

Onder de pauze werd een consumptie aangeboden, daarna ging “Tis aalt Wa”
weer verder met mooie liedjes en sterke verhalen.

Na afloop werd er door een bestuurslid, aan “Tis aalt Wa” een enveloppe
aangeboden. Toen het drietal vertrok zei ik nog tegen een van hen: “jij bent veel
beter dan Christel de Laat,” maar zij was bescheiden en vond van niet: want ik
kan alleen maar zingen en praten in het dialect.

Intussen was op de gang, door het bestuur en vrijwilligers alweer gezorgd voor
de inwendige mens, want daar werd weer van alles klaargezet. Maar eerst werd
er nog soep geserveerd. Toen dat weer achter de rug was konden wij rustig in
de rij naar de gang om belegde broodjes op te halen, rauwkost en peperkoek.
Het was werkelijk een waar genot dat er zo goed voor ons gezorgd was.



Zo’n bestuur verdient toch wel een grote pluim voor de geweldige zorgen die ze
aan deze middag besteed hebben.

Als slotstuk kwam nog de loterij. Eerder waren er op de middag al lootjes
verkocht. Dit was natuurlijk een heel spannende aangelegenheid, want alle
bloemstukken die door vrijwilligsters kundig gemaakt waren, en op de tafels
stonden, gingen naar de winnaars van een lot.

Het bestuur van BijOns maakt er wel heel veel werk van, als ik zie wat er op de
lijst staat van al die activiteiten, die wij hebben binnen gekregen.

Helaas kan de schrijver van dit verhaal lang niet overal aan mee doen in
verband met zijn hoge leeftijd.

Van een BijOns lid.



