
Ik vertrouw mijn twijfel toe 
aan de diepe bron van de dag 

 
 
Overleden leden 
Dit jaar is alles anders. Helaas kan de jaarlijkse Heilige mis 

waarin we onze overleden leden gedenken, niet doorgaan, omdat het aantal 
personen die deze mis bij kunnen wonen te beperkt is. Momenteel zijn er zelfs geen 
kerkdiensten. Wanneer het gewone leven weer normaal is, zal het bestuur bekijken 
hoe we samen stil kunnen staan bij onze overleden KBO leden. 
Online kunnen we wel stil staan bij de overleden leden. 
 

Als een bloem zo is het leven, 
het begin is teer en klein. 
De een die bloeit uitbundig, 
de ander geurt heel fijn. 
Sommige bloemen blijven heel lang, 
weer anderen blijven even. 
Vraag niet bij welke groep je hoort, 
dat is het geheim van het leven. 

 
We gedenken 
 

Overleden in 2019 
17 december 2019 mevrouw Nellie van Doorn - Klaassen, 86 jaar 
 
Overleden in 2020 
9 februari mevrouw An Goorts-van Vugt, 91 jaar. 
20 maart de heer Wim van Os, 84 jaar. 
21 maart de heer Ad Verbossen, 87 jaar.  
27 maart de heer Tonnie van Sleeuwen, 85 jaar. 
31 maart de heer Jan Goorts, 92 jaar. 

 
 
Misschien rest ons niets dan de overtuiging 
dat de liefde eeuwig is, 
het leven onsterfelijk, 
de dood een horizon, 
en de horizon niet meer dan 
de grens van ons gezichtsveld. 

(tekst:Roosmarije Mei Yuk van Lodewijde) 

 
1 april de heer Bert van Hoof, 86 jaar.  
8 mei mevrouw Anna Schepens – Daandels, 96 jaar.   
4 juni de heer Gerrie Jansen, 71 jaar.  
11 augustus, mevrouw An Kuijpers – Willems, 91 jaar.  

 

 

Zij die wij liefhebben 
en die van ons zijn heengegaan, 
zullen niet meer zijn waar zij 
waren, 
maar altijd waar wij zijn.  
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